
 

 
Gedicht 4 mei herdenking in Bleiswijk  
door Dylan en Jake van CBS De Wiekslag  
 
Oorlog is niet fijn 
 
Dylan: 
Oorlog is leƩerlijk een kogel. Oorlog is pijn voelen, oorlog is personen missen, 
oorlog... daar is niets goed aan. Konden we de oorlog niet laten? Zoveel 
mensen zijn gestorven vanwege de oorlog. 

Dylan: 
Het is druk in mijn hoofd, vandaag is het sƟl. 
Geen auto's, geen praten, precies zoals ik wil. 

Twee minuten lang, denk ik aan toen. 
Aan mensen die vochten, om iets goeds te doen. 

De vlag hangt nu halfstok, een groet aan de wind. 
Ik ben blij dat ik hier, in vrede zit. 

Jake: 
In sƟlte staan we samen sƟl, waar woorden zwijgen, Ɵjd vervult. 

De wind draagt namen, zacht en klein, van wie niet meer bij ons kan zijn. 

Een kaarsje flikkert in de nacht, een teken van herinneringskracht. 
Voor hen die vielen, jong en oud, voor vrijheid die geen prijs meer houdt. 

De straten fluisteren hun verhaal, van hoop, van angst, van biƩer kwaad. 
Maar in die sƟlte groeit een stem: “Vergeet hen niet, herinner hen. 

Dus buigen wij ons hoofd heel sƟl, niet uit gewoonte, maar uit wil. 
Opdat hun offers, zwaar en groot, niet verdwijnen in de dood. 

Jake: 
Oorlog is niet fijn. Veel mensen lijden pijn. Mensen worden doodgeschoten. Of 
opgesloten. En dat vaak zonder reden. Ik ben trots op de mensen die voor onze 
vrijheid hebben gestreden! 

We herdenken hen met respect. 
En met het besef dat hun verhalen niet alleen bij het verleden horen. 


